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Kushners boek ‘Niets meer te wensen en toch 

niet gelukkig’ (deel 2)

Zin zoeken in wijsheid en rationaliteit

Prediker zag de heilloze weg van rationaliteit: 
nederigheid en eerbied sneuvelen daarbij. 

Daarna gaan mensen fouten maken en die goed 
redeneren. Dat heeft in de geschiedenis al tot veel 
ellende geleid en we wantrouwen dus onze leiders.



Wat is wijs? Kushner poneert de ‘dwaas die wandelt in 
duisternis’. Laten we ons wat vaker overgeven aan
emoties en gevoelens die we niet rationeel onder
controle hebben.

De figuur van de ‘heilige dwaas’ diende God spontaan
en zonder verstandelijke barrieres. Misschien moeten
we vaker ‘dwaas zijn’ voor God. 

Toch geeft Prediker de rede niet op! Maar verder kan
de rede hem niet brengen en Prediker wil verder.



Zin zoeken in godsdienst

God is eeuwig, als we ons aan Hem verbinden kan dat 
de oplossing zijn. Maar Prediker knapt af op het 
godsbeeld van zijn tijd: een God die beveelt en straft.

Kushner haalt kinderpsycholoog Piaget aan die aan de 
hand van knikkerspelregels de ontwikkeling van 
eerlijke en rechtvaardige regels als een volwassen-
wordingsproces ziet dat voor elk levensterrein geldt. 
Ook voor politiek en religie. Universeel geldig.

Het kinderlijke geloof ‘als je je aan de regels houdt, is 
het goed’, liet Prediker in de steek. 

Het is een verleidelijk geloof, want iemand neemt de 
verantwoordelijkheid van je over. Dit kinderlijke 
verlangen uit zich op vele terreinen: de patient wil 
verzorgd worden, de ontevreden burger gelooft Hitler, 
als je religieuze geboden volgt kom je in de hemel.



Kushner stelt dat geloof moet aanmoedigen onze eigen 
weg te zoeken en verantwoordelijkheid voor ons leven 
te nemen. Zo heeft God ons bedoeld. Met een 
volwassen geweten en goed geïnformeerd hoeven we 
geen enkel thema te vrezen.

Op die weg zal God met ons zijn en moed geven en in 
ons geweten tot ons spreken en Hij zal trots zijn. 

Zoals een vader trots is als zijn kind zelf iets bereikt. 
En we hoeven niet volmaakt te zijn.

Moraal is vaak camouflage van onvolwassen gedrag. 
God vrezen is wel de basis van alles, niet in de zin van 
angst, maar ‘ontzag en eerbied’ waar je naar toe wil.

Een waar geloof wil geen gehoorzame, maar integere 
mensen, eerlijk en onverdeeld. 

Dat zegt God ook van zichzelf en dat mogen we 
navolgen: rein van hart. Geloof is een louterend vuur 
dat ons vormt tot ons ware ik overblijft.



Het geloof van zijn tijd maakte Prediker niet 
gelukkig en hij zocht door. Hoewel zijn ratio en 
ervaringen hem niets opleveren, leert zijn gevoel 
hem dat hij geen dier is.

Uiteindelijk geeft hij als antwoord: geniet van het 
leven, van eten en drinken, van de vrouw die je lief 
hebt en benut je talenten. Daarmee doe je Gods 
wil. Er is niet dat ene antwoord, het gaat om liefde 
ontvangen en geven in het leven van nu. Leer in 
het voorbijgaande je zin te vinden en doe dat 
bewuster, juist omdat het voorbij gaat.

Het genieten van alledaagse dingen is een gave 
van God. Lager levenstempo en onthaasting dus. 
Authentieker worden, ook in je werk. Een dure 
voetbalprof op de reservebank is minder gelukkig 
dan een B-klasser die wel speelt.

We worden een compleet mens door ons te 
ontdoen van alles wat niet bij ons hoort. Geef 
tirannieke of ingeplante dromen op!



Sterven

Kushner is niet bang voor de dood omdat hij zijn 
leven niet verknoeid heeft. Hij heeft geleefd, liefde 
ontvangen en gegeven, is op de proef gesteld en 
heeft dat doorstaan, heeft anderen verder geholpen 
en zijn instincten beheerst. De beste remedie tegen 
de dood is: zorgen dat je als mens echt geleefd hebt.

Als je beseft dat je dat niet gedaan hebt, niet eerlijk 
en trouw was, je hart en geest niet verruimd hebt, 
dan heb je niet echt geleefd en was je bestaan 
‘zinloos’. Als je je dat realiseert, ontstaat angst voor 
de dood en dat is een soort hel. 

Vb: pot oploskoffie, omgaan met de tijd. Competitie 
en succes wordt met het ouder worden vervangen 
door zingeving. Ziekte of ander lijden versnelt dit 
rijpingsproces.

God verlost ons niet van de dood, maar wel van de 
schaduwen des doods zodat we niet verlamd raken.



Levenstips

We kunnen niet alles doen wat we willen in het leven, 
we moeten kiezen. Wat is het belangrijkste?

1. Bij andere mensen horen. Essentieel zijn nauwe en 
permanente banden met een paar mensen. 
Vrouwen investeren daar meer in dan mannen en 
komen dus beter dan mannen door de 
echtscheiding. We waarderen niet de dingen die we 
krijgen, maar de dingen die we met anderen delen. 
Vb van de kinderen en het zandkasteel.

2. Pijn aanvaarden als deel van je leven. Je bent 
groter dan je lijden, het leven is dat ook. Als je dat 
op korte termijn niet meer ziet, dreigt zelfmoord.

3. Anderen opbouwen, als ouder, collega, leraar. Als je 
dat niet weet vorm te geven, ga je teveel bezig met 
gezondheid, populariteit, herinneringen en 
teleurstellingen. Leer het leven zien als het 
verzamelen van schatten (nieuwe vriend, nieuw 
inzicht of ervaring), niet als het ‘opmaken van tijd’.



De laatste vraag die overblijft

Prediker probeert zonder hulp van buiten een fundament 
voor zijn leven te leggen en slaagt daar bijna in. Hij was 
een goede gids, maar stopt bij het geloof in zichzelf.
Kushner vraagt verder: ‘Op welke vraag is God het 
antwoord?’ Hoe maakt God ons leven zinvol?
Door ons morele geboden te geven en Hij neemt 
daarmee onze verantwoordelijkheid uiterst serieus.
God geeft de kracht om boven ons eigen egoïsme uit te 
stijgen. God geeft hoop zoals geen mens kan doen.
Ongelovigen kunnen het kwade in de wereld verklaren 
vanuit ‘ieder voor zich’. Maar voor het goede van 
mensen hebben ze geen echte verklaring omdat ze die 
inwerking van God niet accepteren.
Seculiere wereld meet met succes-maatstaven. 
Mislukken leidt dan tot depressie. God ziet het hart aan, 
niet onze prestaties. Als we Gods beeld in ons negeren, 
vervormen we onszelf. Laten we meer genieten van het 
heden dan bezorgd zijn over morgen. Dan begrijpen we 
het geheim van het leven nog beter dan Prediker!


